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School indoctrineert 
uw (klein)kinderen 
tot mini-Greta’s 

Kinderen worden voorbereid op een toekomst als asfalt-
plakker annex klimaatactivist of beroepsprocedeerder. 
Op menige basisschool krijgen ze les uit boeken als 
Klimaatstrijders en Het grote groene doe-boek. In de 

bovenbouw worden ze voorgelezen uit Onze toekomst is nu! 
Strijd met Greta Thunberg voor het klimaat.

Dit Greta-boek is in 2019 uitgegeven door uitgeverij Ploeg-
sma uit Amsterdam. Het begint vriendelijk, zij het slecht ge-
schreven (twee keer ‘klimaat’ in één zin). ‘Leuk dat je dit boek 
hebt gekocht. Want dat betekent dat je geïnteresseerd bent in 
klimaatverandering en de bescherming van het klimaat.’ Een 
lezer attendeerde mij erop. Ik heb hem beloofd dat ik de school 
niet zou noemen en ook zijn naam niet, omdat zijn dochter, 
moeder van de kleinkinderen, bang is dat de leerkrachten haar 
op het matje zullen roepen. 

Het bewuste boek bewierookt de Zweedse activiste. Al in de 
derde alinea wordt verteld dat Greta uit protest besloot om op 
vrijdag niet meer naar school te gaan. ‘Dat was heel dapper van 
Greta en er is een hele beweging uit ontstaan: kinderen uit alle 
landen van de wereld gaan op vrijdag de straat op.’ 

Iets verder: ‘Greta Thunberg is nu wereldberoemd. Ze leidt 
demonstraties. Ze vertelt politici recht in hun gezicht dat ze veel 
te weinig doen in de strijd tegen de klimaatramp.’ En: ‘Ieder 
kind, nu en in de toekomst, heeft het recht om te leven op een 
gezonde planeet. Daar moeten we allemaal net als Greta Thun-
berg voor vechten.’ Het einde: ‘De wereld heeft klimaathelden 
als Greta nodig... en jou!’

Het boekwerk staat bol van de aanvechtbare beweringen. 
Dat kernenergie gevaarlijk is, groenten uit de kas slechter 

voor het klimaat zijn dan die van de volle grond, de trein beter 
voor het milieu dan het vliegtuig, groene stroom de voorkeur 
verdient boven elektriciteit uit kerncentrales. 

Erger nog is de indoctrinatie. Een kleine opsomming, uit het 
hoofdstuk ‘Wat kun jij doen?’: ‘Bespreek met je ouders of het 
mogelijk is naar een leverancier van groene stroom over te stap-
pen.’ ‘Vraag je ouders om een uitschakelbare stekkerdoos te ko-
pen.’ ‘Als het kouder wordt, trekt Greta eerst wollen sokken en 
een trui aan in plaats van de verwarming hoger te zetten.’ Zit er 
meer dan anderhalve centimeter ijs in jullie vriesvak of -kist? 
’Herinner je ouders eraan wanneer de boel weer ontdooid moet 
worden.’

Is een apparaat kapot en willen je ouders een nieuwe kopen? 
Praat ze dat uit het hoofd. Je hebt tegenwoordig ‘repair cafés’. 
‘Daar kun je best een keer met je ouders naartoe.’ Hebben je ou-
ders plannen om met de zomervakantie naar de Middellandse 
Zee te vliegen? ‘Het is eerlijk als ieder lid van het gezin daar in-
spraak in heeft, jij ook.’ Herinner je ouders eraan dat vliegen 
echt niet kan. ‘De meeste volwassenen weten dat wel, maar ze 
verdringen het liever.’

Welkom bij de cursus ‘Hoe verpest je de sfeer in huis?’.

En een gezellige traditionele Zweedse smörgåsbord met het 
hele gezin – om de stemming te verbeteren – zit er helaas 

niet in. Al is het maar omdat daar zalm en haring in zitten, en 
dat mag niet van de drammertjes in spe. ‘Bespreek met je ou-
ders welke en hoeveel biologische levensmiddelen jullie je kun-
nen veroorloven.’ 

Gaan de mini-Greta’s demonstreren of willen ze zich vast-
plakken op het asfalt, dan moeten ze wel een goed spandoek 
hebben. ‘Vraag aan je ouders of ze jullie een oud laken of een 
ander effen stuk stof kunnen geven.’ Misschien zelfs kunnen je 
ouders meedenken over een goed logo voor je actiegroepje of 
een goede leus voor op die spandoeken, want ja, je wil wel de 
krant of het kinderjournaal halen natuurlijk, anders heeft zo’n 
demonstratie geen zin.

  Aan het eind van het boek worden ouders aan het kruis ge-
nageld. ‘Volwassenen zijn soms heel moeilijk. Vooral als ze 
denken dat ze alles beter weten.’ Dus krijgen de kinderen tips 
hoe daarmee om te gaan. ‘Blijf rustig en zakelijk, maak een lijst 
met steekwoorden. There is no planet B! Begin met het overtui-
gen van je ouders, grootouders, tantes, ooms, je zus of je broer.’  

  In een van de komende weken zal ik op deze plaats uitleg-
gen waarom Greta Thunberg het slechtst denkbare rolmodel is 
voor kinderen. Cliffhanger: ze heeft ze niet allemaal op een rij-
tje en bedondert de boel. 

Simon Rozendaal

Pas op: volwassenen 
denken dat ze alles 

beter weten dan jullie!


